
Artikel 17 

Wij hebben ervoor gekozen, 

op de uitnodiging van Jezus in te gaan 

door in gemeenschap te leven, 

in evangelische gehoorzaamheid en armoede 

en ongehuwd omwille van het Rijk Gods; 

een ideaal, dat wij oprecht willen nastreven. 

Wij verbinden ons daartoe onder geloften 

ten overstaan van God 

en van de geloofsgemeenschap, de Kerk. 

Tevens verbinden wij ons aan elkaar 

als medebroeders binnen onze congregatie. 

Het is goed om die verbintenis 

regelmatig te hernieuwen. 

Dat kan ons helpen er trouw aan te blijven, 

en de geloften een levende werkelijkheid te laten worden. 

Meditatie 

Het Rijk Gods, het Rijk der Hemelen, kun je omschrijven als de wereld zoals God zich 

die droomt. Een ideaal dat je na mag streven en waarvoor blijkbaar de 

kloostergeloften goede hulpmiddelen zijn. 

Een van de voordelen van het ongehuwd leven is dat je extra tijd krijgt om aan dat 

ideaal te werken. De gelofte van armoede en onthechting kan je doen openstaan voor 

niet-materiële zaken en de gehoorzaamheid zet je oren wijd open voor de inspraak 

van de heilige Geest. Door de steun en het voorbeeld van medebroeders die met jou 

dit leven delen, word je geholpen. 

En het hernieuwen van die geloften kan steeds weer een liefdevolle ontmoeting zijn 

met degene aan wie je je door die geloften hebt overgegeven. 

Liefdevolle God, 

ik vraag U dat elke geloftenhernieuwing 

niet het uitspreken van een tekst, 

maar een ontmoeting mag zijn met U 

aan wie ik mijn manier van in het leven staan heb toevertrouwd.  

Zo bid ik U. 


