
Artikel 13 

De gezindheid van Jezus 

is zo wezenlijk voor ons leven, 

dat wij elkaar erop mogen aanspreken. 

Iemand aanspreken vraagt moed. 

Als wij aangesproken worden 

ervaren wij dat wij kwetsbaar zijn. 

Als wij elkaar benaderen uit oprechte zorg, 

met respect, 

in goede verstandhouding en in vriendschap, 

en in die geest dit ook van elkaar aanvaarden, 

zal het ons leven ten goede komen. 

En mochten wij elkaar tekort doen, 

dan moet er ruimte zijn voor verzoening 

Meditatie 

Zoals in de Schrift passages staan die wij maar het liefst overslaan bij het lezen, zo 

vergaat het mij ook bij het lezen van dit artikel. Ik moet mij allereerst afvragen of ik 

wellicht mijzelf als norm stel in de omgang met andere mensen. En als ergens 

wijsheid gevraagd wordt, dan zeker bij het oordelen over het gedrag van de ander. 

Er wordt moed gevraagd om de ander op zijn gedrag aan te spreken. Want we zijn 

bang dat we de volle laag over ons heen krijgen. Je trots, je positieve gedachten over 

jezelf, kunnen door op- en aanmerkingen een gevoelige knak krijgen. 

Je kunt er dagen lang van streek over zijn en de ander alle lelijks toewensen. Totdat je 

tot de overtuiging komt dat die ander gelijk had en zelfs dankbaar worden voor het 

verkregen inzicht in je gedrag. 

Geest van Wijsheid, Geest van Raad, 

Ik roep uw hulp in om juist te handelen 

wanneer ik twijfel of ik moet spreken of zwijgen. 

Dat de Liefde 

in alle gevallen de norm mag zijn 

voor mijn gedrag in deze. 

Zo bid ik U. 

 


