
Artikel 14 

De gezindheid van Jezus 

zal in ieder van ons eigen accenten krijgen. 

In het Lichaam van Christus zijn wij ledematen, 

die aangewezen zijn op elkaar, 

in verscheidenheid van aard, 

gaven en talenten. 

Ieder draagt het zijne bij tot een goed geheel, 

tot opbouw van de gemeenschap. 

Zo kunnen wij, 

in verscheidenheid, 

een waardevolle eenheid vormen. 

Meditatie 

Eén lichaam met ledematen, zintuigen en organen. De gedachten gaan uit naar wat 

Paulus hierover zegt in de Brief aan de Romeinen (Rom. 12, 4-5): ‘Want zoals het 

menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie 

hebben, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk 

zijn wij elkaars ledematen.’ Zo is het eigenlijk ook in onze maatschappij. Er zijn 

doktors en advocaten, bakkers en timmerlui, om maar enkele beroepen te noemen. 

En als de waterleiding het af laat weten, moeten we niet bij de psycholoog zijn, maar 

bij de loodgieter. Als er tekorten ontstaan in een of andere beroepsgroep, merken we 

dat meteen. Zo vallen in Nederland soms lessen uit door een tekort aan docenten. 

Ook in onze communiteiten wonen mensen met verschillende capaciteiten. En daar 

mogen we blij om zijn, want vaak profiteren wij daarvan. Het is een goede oefening 

de namen van onze medebroeders eens op een rijtje te zetten met achter elke naam 

een goede eigenschap. En als we dan niets kunnen vinden, kunnen we nog altijd 

Theresia van Lisieux navolgen die vond dat een bepaalde medezuster waar ze moeite 

mee had, zo mooi kon schrijven… 

Goede Vader, 

leer ons te genieten van de goede eigenschappen 

van onze medebroeders. 

Laat ons dankbaar zijn 

dat wij zo de eenheid in onze communiteiten 

kunnen handhaven en bevorderen. 

Zo bid ik U. 


