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Met velen vormen wij 

de Kerk van Jezus Christus. 

Wij willen Hem van nabij volgen 

en, samen met Hem, een teken zijn 

van verlossing en heil voor iedereen. 

In de Bergrede 

geeft Jezus ons daartoe opdracht 

en biedt Hij ons perspectief. 

Meditatie 

Als leden van de Kerk voelen wij ons met de Verrezen Heer en met elkaar verbonden. 

Maar met dat gemeenschapsgevoel zijn we er nog niet. 

De onderlinge band krijgt concreet gestalte als wij de leer van Christus, kort 

samengevat in de Bergrede, in praktijk proberen te brengen, iedere dag weer 

opnieuw, met vallen en opstaan. 

In het onderhouden van de aanwijzingen in die Bergrede komen wij bij de kern van 

de navolging die bestaat in het beleven van de Liefde als het hoogste gebod. Liefde die 

zich uit in vergevingsgezindheid en barmhartigheid. 

Je zou de Bergrede een verdichting van het Evangelie kunnen noemen, het evangelie 

in zakformaat, het evangelie in een notendop. 

Op de vraag: ‘Hoe moet ik dan mijn saamhorigheidsgevoel in de Kerk van Jezus 

Christus meer doen zijn dan een gevoel alleen?’, krijg ik in de Bergrede het antwoord. 

Goede Meester, 

ik wil U danken voor de concrete aanwijzingen 

die ik vind in de Bergrede. 

Samen met vele anderen 

proberen wij uw leer in praktijk te brengen. 

Zo willen wij een tegenbeweging op gang brengen 

tegen de haat en het geweld in onze wereld. 

Dat wij steeds meer als uw navolgers 

herkenbaar zijn aan het: 

‘Zie, hoe zij elkaar liefhebben’.  


