
Artikel 5 

Onze congregatie 

is een deel van de Kerk. 

In religieuze broederschap 

verbinden wij ons tot ongehuwd leven, 

tot gehoorzaamheid en armoede, 

in de geest van het evangelie. 

Wij worden elkaar gegeven en wij aanvaarden elkaar 

om samen te leven, te bidden en te werken 

Meditatie 

Onze congregatie is een deel van de Kerk. 

Wij zijn geen bloedbroeders, maar vormen een religieuze broederschap, die ons 

samenbindt door onze geloften van ongehuwd leven, gehoorzaamheid en armoede in 

de geest van het evangelie. Wij hebben elkaar niet uitgekozen: er bestaan geen 

familiebanden, of toch? God heeft ons uitgekozen tot de familia Dei; onze 

gemeenschap overstijgt alle natuurlijke banden. Wij weten ons kinderen van één 

Vader, die ieder van ons – zonder voorwaarden vooraf – liefheeft. 

En wat doen wij? 

Als wij elkaar aanvaarden, wil dat ook zeggen dat we aan onze omgang met elkaar 

geen voorwaarden vooraf stellen, maar dat we van de ander houden zoals hij of zij is. 

‘Zie eens hoe zij elkaar liefhebben’. 

Stralen wij dit als kloosterlingen nog uit naar onze medemensen, binnen en buiten de 

muren van ons klooster? 

Goede God, wij vragen U 

blijheid en opgewektheid van geest 

zodat de mensen om ons heen 

ervaren mogen hoe goed het is 

als broeders samen te wonen. 

Schenk ons de vruchten van uw Geest: 

goedheid, zachtheid en geduld 

en bovenal vrede en vreugde. 

Zo bidden wij U. 


