
Gezonden 

Artikel 7 

Onze gemeenschap bestaat niet alleen 

omwille van zichzelf. 

Wij zijn geroepen om gezonden te worden, 

‘op tocht te gaan en vruchten voort te brengen 

die blijvend mogen zijn.’ (Joh. 15: 16) 

Zoals Jezus door de Vader gezonden werd, 

zo zendt Hij ons, om lief te hebben, 

om gerechtigheid te doen 

en daardoor vrede te bewerken; 

om mensen Gods belofte te laten ervaren: 

Ik zal er zijn voor u. 

Meditatie 

‘Ik zal er zijn voor u’: een van de vele godsnamen. 

Of zoals een inleider op een recollectiedag het vertaalde: ‘Ik kom er aan!’ Het klonk 

enigszins dreigend, maar in de context waarin het gezegd werd, werd het goed 

opgevat. Het ging die dag namelijk over het verhaal van de Uittocht uit Egypte. God 

had het klagen van het volk gehoord en vond het moment gekomen zijn kracht te 

openbaren. 

Een van onze taken is troostend in het leven van mensen aanwezig te zijn. Er is zoveel 

verborgen leed en door een luisterend oor te bieden, voelen mensen zich gesterkt. 

Zo kunnen wij God present stellen al is het alleen maar door het simpele zinnetje: ‘Ik 

zal voor je bidden’. 

Daardoor brengen wij een dimensie in, die het louter menselijke niveau overstijgt. We 

bieden perspectief en geven hoop en vrede. 

Daar kan geen enkele menselijk troost mee worden vergeleken. 

Het is de troost van een andere orde. 

Zo kunnen wij ons geloof met anderen delen en weer opnieuw bevestigen. 

‘Zoals een moeder haar kind troost, 

zo zal Ik u troosten’, zegt de Heer. 

Goede God, maak ons gevoelig voor het leed van anderen. 

Dat wij niet schromen als gelovige mensen 



anderen nabij te zijn in hun vaak verborgen verdriet. 

Open onze ogen voor de pijn van anderen. Amen 

 


